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Liefste duizendpoot 
 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
want jij staat klaar en bent bereid 

om alles wat ik vraag te doen 
je troost, plakt pleisters, geeft een zoen 

je staat voor mij echt altijd klaar 
als ik je roep dan ben je daar 

vertelt van God en van Zijn trouw 
je zegt het vaak: God houdt van jou! 

 
Een duizendpoot in woord en daad 
dat is toch waar het echt om gaat 

ik ben zo blij met zoveel goeds 
vandaag wordt niet door jou gepoetst 

dus leg die "pootjes"op de bank 
ik toon aan jou nu al mijn dank   
een duizendpoot dat ben je wel 

je rent je rot, dus dankjewel! 
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